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Vooraf zingen we: ‘Wij wachten op de Geest beloofd’ uit het 
Pinksteroratorium ‘Aanwezig’, Marijke de Bruijne en Chris van Bruggen  
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Opening (I: Anita, II: allen):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed:  
Heilige Geest,  
Gij zijt altijd met ons 
En in ons.  
Zelfs als we moeite hebben  
Om uw aanwezigheid te beseffen, 
Door Christus weten we 
Dat Gij in onze harten woont.  
Gij zijt de Trooster. 
Gij helpt ons op de weg naar anderen 
Die armer zijn dan wij,  
Zodat de hoop van opstanding 
Het aangezicht van de aarde vernieuwt. 
a: amen  
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Lezen: uit Psalm 104 (Psalmen Anders, Huub Oosterhuis) 
 

Jij die hoog woont! Dus moet ik klimmen, 
of leren omhoog te vallen, naar jou toe 
die ik wel God durf noemen: 
zo wijd je hemel blauw in de morgen 
zo goudomrand je sneeuwwitte wolken.  
 
Jij die hoog op de zon woont 
die van roodgevlamd vuur is,  
dus moet ik leren niet te smelten.  
 
Die ook boven de zeeën zweeft  
als adem – dus moet ik durven 
mee te ademzingen in jou.  
 
Licht. Op sandalen licht ben je gekomen, 
vreemdeling van de bergen. 
Die over wolken schaatst en hoog 
als wervelwinden springt, 
wandelt naast me in de avondkoelte.  
 
* 
 
En dan de bomen die jij gezaaid hebt; 
hier berken en populieren, 
op verre heuvels ceders en cipressen 
en langs de snelwegen zuring en naamloze halmen.  
 
Ook roept Gij overal vluchten vogels, en ze komen.  
Soms zingen zij ‘vlieg met ons mee’. 
Ik moet nog leren durven vliegen –  
heb ik vleugels? In de buik van mijn ziel ritselt het van de veren.  
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Zingen: Psalm 104A  
 
refrein: 1 voorzang, 1 allen 

 
voorzang:  Loof, mijn ziel, de Heer! 

Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt gij, 
met glans en luister bekleed, 
gehuld in een mantel van licht. 

 
allen:  refrein  
 
voorzang: Gij grondde de aarde op haar zuilen, 

onwrikbaar, eeuwig van duur, 
dekte haar met een sluier, de oerzee. 
Het water stond boven de bergen. 

 
allen:  refrein  
 
voorzang:  Ongeteld zijn nu werken, o Heer, 

Gij schiep ze alle met wijsheid. 
Van uw rijkdom vervuld is de aarde. 
Eeuwig zei de roem van de Heer. 

 
allen:  refrein  
 
 
Lezing: tekst Léonne van der Weegen, ‘Der Baum, so ein wunderschöner 
Baum’, Over bomen en troost 
 
Moment van inkeer en verstilling 
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Muziek: Robert Schumann: Waldszenen, Vogel als prophet - Calefax Reed 
Quintet  
 
Zingen: Lofzang van Maria, Magnificat, Taizé 

 
Gebeden:  
 

In onze eigen taal 
komt Gij ons tegemoet, 
in ons eigen bestaan 
draagt uw Adem ons,  
vuurt uw nabijheid ons aan  
en houdt uw liefde ons staande.  
Dat die Geest 
bij ons een thuis vindt,  
laten wij bidden:  
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Waar uw Geest 
dagelijks wordt gedoofd 
in onze spraakverwarring, 
in ons elkaar overschreeuwen, 
in onze doofheid 
voor de taal van de ander, 
in onze onmacht 
tot de taal van de liefde – 
dat wij ons open stellen, 
over durven geven, 
zacht laten maken 
door de koele wind 
van uw nabijheid, 
laten we bidden: 

 
 
 
 

Waar er voor mensen  
geen eigen taal mag zijn 
waarin zij zelf geboren zijn –  
voor vervolgde dissidenten, 
voor wie politiek 
monddood gemaakt zijn, -  
om wie gegijzeld worden 
door daden van terreur, 
voor al die onwil  
om elkaar te verstaan, 
laten wij bidden:  

 
 
 
 
 

Voor wie zoeken  
de taal van de ander te spreken, 
in onderwijs en zorg, 
voor wie uw liefde durven vertalen 
in hun omgang met mensen, 
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voor wie zich niet laten leiden 
door het voor de hand liggende  
eigen belang, 
maar door uw visioen van vrede, 
laten wij bidden:  

 
 
 
 

Bidden wij  
Om heilige rust en goede vrede 
voor alle mensenkinderen,  
als zij opgejaagd zijn, 
als zij zichzelf en anderen pijnigen 
met hoge eisen.  
om vertroosting 
en goede herinneringen 
voor wie leven met gemis, 
in verdrietig omzien,  
voor wie tobben 
met hun verval van krachten,  
laten wij bidden: 

 
 
 
 
 

In ons bidden  
gedenken wij zo ook  
onze broeders en zusters,  
niet hier aanwezig, 
wel met ons verbonden: 
dat uw nabijheid 
hun niet ontbreekt. 
mede met hun namen  
vullen wij de stilte  
die wij nu zoeken  
onder uw ogen.  
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Stil gebed  
 
Avondgebed (Augustinus): 
 

Fluister het mij in, heilige Geest 
ik zal het goede denken 
 
Spoor mij aan, heilige Geest 
ik zal het goede doen 
 
Verlok mij, heilige Geest 
ik zal het goede zoeken 
 
Geef me kracht heilige Geest 
ik zal het goede vasthouden 
 
Bescherm me, heilige Geest 
ik zal het goede nooit verliezen.  
 
a: Amen 

 
Zingen: 691 ‘De Geest van God waait als een wind’  
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Zegen:  
 
v: Moge de Eeuwige voor ons uitgaan 
a: als een licht op onze weg door het leven 
v: Moge de Eeuwige naast ons voorgaan, 
a: ons beschermen en ons behoeden 
v: Moge de Eeuwige achter ons staan 
a: als gevaar in de rug ons bedreigt 
v: Moge de Eeuwige onder ons zijn 
a: als een veilig net, wanneer we mochten vallen 
v: Moge de Eeuwige ons nabij zijn 
a: als Trooster in dagen van droefenis 
v: Moge de Eeuwige ook boven ons zijn 
a: om ons de zegen te geven. 
v: wij allen zijn gezegend om tot een zegen te zijn. 
a:   
 
 
 
 


