Dorpskerk Zuidhorn
Orde van dienst zondag 1 maart 2026

Thema: Lost in the cloud, a voice

Voorganger: Yke Luinenburg E;Ort(es'(antse
Organist: Kees Kugel
Cantor: Catrien de Boer

Y AT

Inleidend orgelspel: Johann Pachelbel (1653-1706): Aria Quarta

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom
- We gaan staan -

Intochtslied
Psalm 121 : 1. allen 2. cantor 3. allen 4. allen

Voorganger: Onze Hulp is...
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: Die trouw is...

- We gaan zitten —
Moment van stilte
Drempelgebed

Lied
Psalm 25 B : 1 en 2 (wisselzang met cantor)

Kyriégebed
Psalm25B: 3

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN

De groet
Voorganger: De Heer zijmet u
Allen: OOK MET U ZI) DE HEER



Gebed van de zondag

Oudtestamentische lezing : Exodus 24:12-18
Zingen Lied 540 : 1-6 in wisselzang
Evangelielezing : Mattheus 17: 1-9

Muziek : Sufjan Stevens : “The Transfiguration”

THE TRANSFIGURATION

When he took the three disciples to the mountainside to pray
His countenance was modified, his clothing was aflame

Two men appeared; Moses and Elijah came

They were at his side

The prophecy, the legislation spoke of whenever he would die

Then there came a word

Of what he should accomplish on the day

Then Peter spoke, to make of them a tabernacle place
A cloud appeared in glory as an accolade

They fell on the ground

A voice arrived, the voice of God

The face of God, covered in a cloud

What he said to them

The voice of God: the most beloved son

Consider what he says to you, consider what's to come

The prophecy was put to death

Was put to death, and so will the Son

And keep your word, disguise the vision till the time has come

Lostin the cloud, a voice: Have no fear! We draw near!
Lost in the cloud, a sign: Son of man! Turn your ear!
Lost in the cloud, a voice: Lamb of God! We draw near!
Lostin the cloud, a sign: Son of man! Son of God!
(again)

Overdenking

Orgelspel : Bernard Smilde (1922-2014) : Voorspel voor Lied 607



Lied 607 : 1 cantor, 2 en 3 allen

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met acclamatie : 368d

Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen en toelichting collecte
Collectedoelen: 1.ZWO-projekt Moldavié

2. KiA Zending Libanon

3. Noodhulp Gaza
U kunt uw gift na afloop van de dienst geven in de
collecteschalen, of overmaken op het
bankrekeningnummer NL89 RABO 0375 8665 66 van de
diaconie onder vermelding van het collectedoel, of u kunt

de Givt app of de QR-code gebruiken

Bedankt voor uw gift

Uittochtslied : Lied 816: 1. cantor 2. allen 3. allen 4. allen

Zegen, met gezongen Amen

- We gaan staan -

- We gaan zitten tot na het orgelspel -

Orgelspel:

Johann Balthasar Kehl (1725-1778) : Wer nur den lieben Gott lasst walten

(Melodie: Lied 905)

Na de dienst bent u welkom voor koffie of thee



