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Pianospel 
 

Welkom 
 

Tekst aan het begin  
 

Opstandig 
 

God neemt het woord  
en legt het in de kribbe 
als in een open boek, 
het is tastbaar geworden, 
het trekt met ons op, 
oog in oog, hand in hand, 
kloppend in onze keel. 
Maar wij zetten het 
achter koperen sloten 
en op het midwinterfeest 
halen we het van stal met de ezel 
en jagen het op de vlucht 
naar Egypte of sprookjesland. 
En mocht het weer ter sprake komen 
dan zwijgen wij het dood. 
Want de naakte waarheid  
mag niet gezegd,  
hij wordt aan het kruis gehangen. 
Wij maken er een grafschrift van,  
een dode taal. 
Maar het woord staat op 
uit de valkuil van onze handen 
bij wijze van brood en wijn, 
uit de grafkuil van onze keel 
bij wijze van een lied. 
    Jaap Zijlstra 

 
 

We gaan staan 
 
We zingen terwijl de kinderen de Paaskaars naar binnen brengen: 
 
Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. 
 
Dit herhalen we tot de kinderen naar de kindernevendienst zijn. 
 
  



 

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 

De bemoediging  
Voorganger:   Onze Hulp is… 
Allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger:  Die trouw is… 
 
We zingen lied 630: 1, 2, 3 Sta op! – Een morgen ongedacht 
 

- We gaan zitten – 
 
Drempelgebed 
 
Cantorij zingt lied 818:  Spreken kunnen wij nog niet 
 
Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld 
 
Glorialied 643: 1 en 2 cantorij, 5 en 9:allen. Zing nu de Heer! Hij zag ons aan 
 
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
De groet 
Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed om openheid voor het Woord 
 
Eerste lezing Genesis 8: 1-20  
(vertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden) 
 
8:1 God dacht aan Noach 
     en aan al het levende 
 en aan alle dieren bij hem in de ark. 
 God deed een stormwind gaan over de aarde 
 en het water kalmeerde. 
     2 De kolken van de oervloed werden opgesloten, 
 de sluizen van de hemel dichtgedaan 
 en de stortregens uit de hemel hielden op. 
     3 Het water week terug, weg van de aarde 
 het ging, het keerde, 
 het water kromp. 
     4 Na vijftig en honderd dagen 
 kwam de ark tot rust op de berg Ararat 
 in de zevende maand, 
 op de zeventiende dag van die maand. 



 

     5 Meer en meer kromp het water, 
 het werd de tiende maand. 
 Op de eerste dag van de tiende maand  
 verschenen de toppen van de bergen. 
     6 En het geschiedde na veertig dagen: 
 Noach opende het raam 
 dat hij gemaakt had in de ark. 
     7 Hij zond de raaf, 
 deze ging uit en keerde terug 
 en zolang tot het water van de aarde was opgedroogd. 
     8 Noach zond de duif om te zien 
 of het water al minder werd op het aangezicht van de akker. 
     9 De duif vond geen rust voor de zool van haar voet 

en keerde naar hem, naar de ark, 
want er stond nog water op het aangezicht van heel de aarde. 
Noach strekte zijn hand uit en pakte haar 
en liet haar tot zich komen in de ark. 

   10 Hij wachtte nog eens zeven dagen 
 en zond opnieuw de duif uit de ark. 
    11   Tegen de avond keerde de duif naar hem 
 en kijk: een olijfblad in haar snavel, versgeplukt. 
 Nu wist Noach dat het water minder was geworden op de aarde. 
    12 Hij wachtte nog eens zeven dagen, 
 zond de duif opnieuw – 
 zij keerde niet meer naar hem terug. 
    13 Het geschiedde in het een en zeshonderdste jaar, 
 in de eerste maand, 
 op de eerste dag van die maand, 
 dat het water weg was en de aarde droogviel. 
 Noach deed het dak van de ark 
 en hij zag 
 dat de akker droog was. 
    14 En in de tweede maand, 
 op de zevenentwintigste dag van die maand, 
 was de aarde helemaal droog. 
    15 God sprak en zei tot Noach: 
    16 Ga uit de ark, jij en je vrouw, 
           en met jou je zonen en de vrouwen van je zonen.   
    17  En al het levende dat bij jou is, uit alle vlees, 
      vogels, tamme dieren 
      alles wat over de aarde kruipt, 
      laat ze uitgaan met jou, 
      dat ze wemelen op de aarde 
      en vruchtbaar zijn 
      en talrijk worden op de aarde. 



 

18   Noach ging uit 
      en met hem zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. 
19   En al het levende, 
      alle kruipende dieren, 
      alle vogels, 
      alles wat kruipt op de aarde, 
      zij gingen de ark uit, soort bij soort. 
20   Noach bouwde een offerplaats voor JHWH, 
     nam uit alle reine tamme dieren 
     en uit alle reine vogels 
     en droeg hen daar als gaven op. 
 
We zingen Lied 635: De Heer is waarlijk opgestaan  
1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij), 6 (allen), 8 (allen)  
 
Tweede lezing Johannes 20: 1-18, in de bewerking uit de bundel  
‘God, geef ons een moeder’, afgewisseld met de cantorij  
 
Maria staat te huilen bij het graf van Jezus. 
Wat is er nog over van zijn leven, 
van haar leven? 
 
Maria’s huilen wordt gehoord. 
Iemand wil het horen: ‘Wat huil je? 
Vertel het maar. Ik ben bij je 
en ik ken je. Ik roep je naam: 
Maria!’ 
 
Cantorij zingt: Johannes 20:16 Maria, Maria, Rabboeni, Rabboeni! 
 
Maria! Bij haar naam wordt ze geroepen. 
Als ze haar naam hoort, herkent ze de stem. 
Het is de stem van de liefde, 
het is de stem van haar Heer. 
 
Ze draait zich om, weg van het graf. 
Ze ziet helder: 
Hij is niet dood, Hij is niet weg, 
Hij leeft en Hij is haar nabij. 
Zijn liefde gaat door de dood heen. 
 
Ze staat op, ze gaat de tuin in, het leven in, 
vol blijdschap. 
Ze verkondigt als eerste het evangelie: 
Ik heb de Heer gezien! 



 

Ik heb de Heer gezien! Hij leeft! 
Maria verkondigt het  
met de tranen nog in haar ogen.  
 
Haar leven is niet ineens helemaal goed. 
De dood is er nog steeds. 
Toch is haar nieuw leven geworden. 
Voortaan weet zij zich bij de naam geroepen,  
gekend en bemind.  
 
Cantorij zingt: Johannes 20:16 Maria, Maria, Rabboeni, Rabboeni! 
 
Pasen:  
tranen in de ogen hebben, 
bij een graf moeten staan, 
moeten sterven 
en toch: vandaag en voor altijd 
bij je naam geroepen worden, 
gekend en bemind 
niet door een dode, 
niet door een herinnering, 
maar door de Levende. 
 
Na de lezing: lied 118a. Voorzang cantorij, refrein allen 
 
Overdenking 
 
Korte stilte 
 
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 
Voorbeden 
 
Stil gebed, afgesloten met ‘Onze Vader verborgen’. 
(Zangen van Zoeken en Zien lied 303) 
 
Onze vader verborgen, uw Naam worde zichtbaar in ons, 
uw koninkrijk kome op aarde, 
uw wil geschiede, een wereld met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid en brood, gerechtigheid is en genade, 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen, 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd, 
nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht/ 



 

Doof de hel in ons hoofd leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen, 
breek de macht van het kwaad 
 

Refrein: 1e keer: cantorij, daarna een aantal keren allen 
 

 
 
Mededelingen en toelichting collecte 
 

- We gaan staan - 
 
Slotlied 642: Cantorij: 1 en 7, allen: 2, 3 en 8 
 
Zegen, na de zegen zingen we:  
 

 

    Tekst Marijke de Bruijne, muziek Chris van Bruggen 



 

Collectedoelen: 
1e Diaconie   
2e  KiA Werelddiaconaat India 
3e Colourful Children 
 
U kunt uw gift na afloop van de dienst geven in de collecteschalen, of 
overmaken op het bankrekeningnummer NL89 RABO 0375 8665 66 van de 
diaconie onder vermelding van het collectedoel, of u kunt de Givt app of de 
QR-code gebruiken 
 
Bedankt voor uw gift 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst bent u welkom voor koffie of thee 

 


