
 
 

 

Orde van dienst  

Zondag 21 mei 2023 

7e zondag van Pasen, wezenzondag 

PKN dienst in de Dorpskerk te Zuidhorn 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Voorganger: ds. Hester Wouda 
Organist: Hans Beek 

Voorzanger: Harry Gernaat 
  

Jeroen Krabbé, ‘Verbinding tussen hemel en aarde’ 
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Inleidend orgelspel 
 
DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Welkom en mededelingen 
 

- We gaan staan - 

 
Intochtslied: 280:1-4 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (allen) 
 
1 De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

 
2 Dit huis van hout en steen, dat 
lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

 

3 dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

 
4 Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 

Voorganger:   Onze Hulp is… 
Allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger:  Die trouw is… 

 
- We gaan zitten – 

Moment van stilte  

 
Drempelgebed  
 
Zingen: 280: 5-7 (allen) 
 
5 Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
 

 
 

 
 

6 Vervul ons met een nieuw 

verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 

7 Dit huis slijt mét ons aan de 
tijd, 

maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
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Voorganger:  De Heer zij met u 
Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 

 
 
 
 

 
 

 

2. Wij geven Gods verhalen door.  
En wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld 

 
- Kinderen gaan naar de nevendienst - 

 
Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld 
 
Glorialied: 648 ‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’ (1: voorzanger, 2 

en 3: allen)  
 
1 Zing halleluja, hemel en aarde, zing, 

zing voor de Ene, de Eeuwige 
aan wie het licht, de liefde ontspringt, – 
verheven is Hij, de Levende. 
 
2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 

één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 
 
3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 

zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

 
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Gebed van de zondag 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar:  
Het is voor allemaal 
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Lezen: Ezechiël 39:22-29 
 
Zingen: Psalm 126A ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’ 
(waar voorzang staat: voorzanger, refrein: allen) 
 
Refrein Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 

uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. Refrein 
 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. Refrein 
 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 

Zingende keert hij terug met zijn schoven. Refrein 
 
Lezen: Johannes 17:1-13 
 

Zingen: 894 ‘Wanneer ik zoek naar woorden’ (1: allen, 2: voorzanger, 
3 en 4: allen) 
 

1 Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind, 
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen kind. 
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed; 
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed. 
 
2 Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, 

niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, 
dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij, 
Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij. 
 
3 Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft 

maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, 
dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; 

dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind. 
 
 
 



5 

 

4 Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg; 
dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg, 
dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang; 
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang. 

 
Overdenking 
 

Orgelspel 
 
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Voorbeden, afgewisseld met 333 ‘Kom, Geest van God’ (allen) 
 
Kom, Geest van God, maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen diaconie en inzameling van de gaven 

1. PKN Missionair werk 

2. Diaconie 
 

U kunt uw gift geven in de 
collecteschalen, of overmaken 

op het bankrekeningnummer 
NL89 RABO 0375 8665 66 van 
de diaconie onder vermelding 

van het collectedoel, of u kunt 
de 
Givt app of de QR code 
gebruiken. Hartelijk dank! 
 

- De kinderen komen terug en wij gaan staan – 

 
Uittochtslied 657 ‘Zolang wij ademhalen’ (allen) 
 
1 Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
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2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 
 
3 Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
4 Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 

Zegen, afgesloten met gezongen amen:  
 
 
 
 
 

- We gaan zitten tot na het orgelspel - 
 
Na afloop van de dienst bent u welkom voor thee, koffie of limonade 
 


