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Cantor: Yke Luinenburg (zingt de met een * aangegeven coupletten)

Inleidend orgelspel: Johann Sebastian Bach Concerto



DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom

- We gaan staan -
Intochtslied 657 : 1, 2*, 3 “Zolang wij ademhalen’

Bemoediging en Groet

Voorganger: Ons begin is in de Naam van de Ene,
Allen: Schepper van hemel en aarde.
Voorganger: Die rechtvaardig is en barmhartig,

Allen: Die ons verlicht en draagt.
Voorganger: Vrede met u allen,

Allen: Vrede met al wat leeft en is. Amen.

- We gaan zitten —
Drempelgebed

Antwoordlied 657 :4

Predikant De Ene zij met u

Allen: OOK MET U ZIJ DE ENE

Kyriegebed om ontferming vanwege de nood in de wereld
Glorialied 848: 1*, 2, 3*, 4 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag

Lezing naar Daniél 1-3

I. Koning Nebukadnessar van Babylonié heeft het koninkrijk Juda

en de stad Jeruzalem veroverd,

en neemt de elite van de stad mee naar Babylon.

Il. Dan zegt de koning

tot de hoofdeunuch Asjpenaz, hoofd van zijn hovelingen,-

dat hij uit de Israélieten van koninklijke en voorname afkomst

de meest aantrekkelijke en intelligente jongemannen

aan het hof moet halen om ze op te leiden voor belangrijke hoffuncties.



Ze moeten de taal en het schrift van de Babyloniérs leren
en eten wat de koninklijke pot schaft.

Onder hen zijn:

Daniél, Chananja, Misjaél en Azarja.

Zij krijgen van de hoofdeunuch nieuwe, Babylonische, namen:
Beltesassar, Sadrach, Mesach en Abednego.

De vier jongemannen weigeren het koninklijke voedsel te eten...

lll. Na hun opleiding worden zij bij de koning gebracht

en blijken zij met kop en schouders uit te steken

boven alle anderen, die dezelfde opleiding hadden gevolgd

én boven alle adviseurs van de koning.

De vier worden aangesteld in belangrijke functies.

Dan blijkt dat Daniél, als enige in het rijk, in staat is

een droom van de koning uit te leggen...

IV. Geruime tijd later liet de koning een beeld van goud maken,
meer dan levensgroot,

en plaatste dat in het gewest Babel.

Vervolgens gaf de koning bevel

dat alle hooggeplaatsten van het rijk

zich daar moesten verzamelen

voor de plechtige inwijding van het beeld.
Ze kwamen — allemaal —

en posteerden zich tegenover het beeld.

Een heraut riep met kracht:

‘Luister goed, volken, naties

en welke taal u ook maar spreekt;

zodra jullie de muziek horen moeten jullie neervallen

en het gouden beeld aanbidden

dat koning Nebukadnessar heeft opgericht.

En wie niet neervalt en aanbidt,-

zal meteen in een brandende vuuroven worden geworpen!’

V. Leden van de koninklijke geheime dienst
lieten de koning weten:

‘Enkele van die jonge mannen uit Juda

die door u in hoge functies zijn aangesteld —
zij hebben geweigerd: uw god vereren zij niet



en uw beeld aanbidden zij niet;
het zijn Sadrach, Mesach en Abednego.

Daarop ontstak Nebukadnessar in grote woede

en liet de drie mannen voorleiden.

Hij zei tot hen:

‘is hier opzet in het spel —

dat jullie mijn god niet vereren

en het gouden beeld dat ik heb laten plaatsen

niet aanbidden?

Jullie weten wat jullie anders te wachten staat: de vuuroven!’

Sadrach, Mesach en Abednego zeiden:

‘wij vinden het niet nodig

u hierop een antwoord te geven;

als het moet is onze God, die wij vereren,

bij machte ons te redden uit een brandende vuuroven
én zal Hij ons redden uit uw handen.

En als dat niet gebeurt, weet dan, o koning,

dat wij toch uw god niet zullen vereren

en het gouden beeld dat u hebt opgesteld

niet zullen aanbidden!’

VI. Razend werd Nebukadnessar,

zijn gezicht was van woede vertrokken.

Hij zei:

‘Stook de oven zeven keer heter op dan normaal!
Bind die kerels vast en werp ze in het vuur!’

Meteen werden ze geboeid
en met kleren en al
midden in de brandende vuuroven geworpen.

Door het bevel van de koning

was de oven zo buitengewoon heet geworden,

dat de mannen die de drie in de oven hadden geworpen,
zelf door de uitslaande vlammen werden gedood!

VII. Sadrach, Mesach en Abednego vielen, geboeid,
in de brandende vuuroven,

maar liepen midden in de vlammen rond,

terwijl zij God loofden en zijn Naam zegenden.



En het geschiedde

toen de koning hen hoorde lofzingen,
dat hij haastig en verbijsterd opstond,
en tot zijn raadsheren zei:

‘hebben we niet die drie kerels
geboeid en wel midden in het vuur geworpen?’
Zij antwoordden de koning:

‘zeker, o koning!’

Maar -zei de koning — ‘kijk!

Ik zie waarachtig vier kerels

midden in het vuur vrij rondlopen,

en er is niets dat hen schaadt,-

en die vierde lijkt op een godenzoon!’

Daarop liet Nebukadnessar de vuuroven openen

en riep de drie naar buiten,

weg uit het vuur.

En ze waren, met kleding en al,
ongeschonden.

Ze roken niet eens naar het vuur...

Zingen lied 154-b: 1, 8, 9 (lied van de mannen in de vuuroven) ‘Heel de schepping,

prijs de Heer!’
Overweging
Orgelspel en lied: 1001: 1, 2, 3*

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden

Stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Uittochtslied 304 ‘Zing van de Vader...’

Heenzending en Zegen, met gezongen Amen

- We gaan staan -

- We gaan zitten tot na het orgelspel -



Orgelspel: Johann Sebastian Bach Concerto

Collectedoelen:

1€ Kia Werelddiaconaat Moldavié
2¢ Kerkrentmeesters

U kunt uw gift na afloop van de dienst geven in de
collecteschalen, of overmaken op het
bankrekeningnummer NL89 RABO 0375 8665 66 van de E
diaconie onder vermelding van het collectedoel, of u kunt de Givt app of de QR-code
gebruiken

Bedankt voor uw gift

Na de dienst bent u welkom voor koffie, thee of limonade



