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Orde van dienst zondag 31 maart 2024 
Dorpskerk Zuidhorn 
1e zondag van Pasen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de Kruisweg van Ruud Bartlema 

 
 
 

Voorganger: ds. Hester Wouda 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Yke Luinenburg 

Pianist: Tjeerd Frans Smits  



2 
 

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Pianospel 
 
Welkom door de ouderling van dienst 

- We gaan staan – 
Het duister is geweken 
De nacht is voorbij 
De Heer is waarlijk opgestaan! 
Het leven, sterker dan de dood! 
Leven dat opstaat, altijd weer opstaat, 
Leven dat onsterfelijk is. 
Licht dat terugkomt.  
Hoop die niet sterft. 
Vrede die ons bij blijft.  
 
Zingen (1e keer: cantorij, herhalen door allen):  

 

(uit: Als de graankorrel sterft) 

Ondertussen brengen de kinderen de paaskaars naar binnen 
 
Gedicht ‘Paasvrij’ geschreven door Marjet de Jong: 
 
De zonsopgang van Pasen, het licht dat toen kwam,  
wordt verder gedragen door een kaars met een vlam. 
 
Die vlam is een stem, Gods verhaal in het klein. 
Het vuur zegt: “Ik leef! En Ik zal er zijn.” 
 
Sta op, mens, en doe je sandalen weer aan. 
De aarde is heilig, waar je voeten ook gaan. 
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Wees niet onheilig onzichtbaar voortaan. 
Je bent vrij om te leven en op te staan 
voor wat recht is en eerlijk, om stevig te zijn, 
niet angstig bescheiden en zogenaamd klein. 
 
Wees vrij dankzij Jezus, want op Hem gericht 
ben je vrij als een vogel in het licht! 
 
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

 
 
2. Wij geven Gods verhalen door.  
En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Bemoediging 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Allen:   die het Licht roept en het is er, 

Die de dood overwint, 
Voorganger:  die trouw is tot in eeuwigheid 

en niet loslaat het werk van zijn handen. 
Allen:   Zijn dag is aangebroken! 

- We gaan zitten – 
 
Moment van stilte  
 
Drempelgebed 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar:  
Het is voor allemaal 
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Zingen: Zingen: 637:1, 3 en 4 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’  
(cantorij: 1, allen: 3 en 4) 
 

 
 
3 De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst kleurt de morgen rood; 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 
 
4 Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 

 
Kyriegebed om ontferming vanwege de nood in de wereld 
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Glorialied zingen: Jubilate Deo, Rode Bundel 19/ Taizé 

 
 
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
De groet 
Voorganger:  De Heer zij met u 
Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezen: Exodus 14:9-14 
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Zingen: 605 De toekomst is al gaande  
(cantorij: 1, allen: 2 en 3, cantorij: 4, allen: 5) 

 
 
2 De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 
3 De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 

4 De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 
5 De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

 
Lezing: Johannes 20:1-18 
 
Zingen: Zeg het aan allen dat Hij leeft (Jij mijn adem 139, melodie lied 
642) (1: allen, 2: cantorij, 3: allen, 4: vrouwen, 5: mannen, 6: cantorij, 7: 
allen) 
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2. Zwijg niet maar geef aan allen door 
dit hoopvol nieuw bericht, 
hoe Hij een hemels koninkrijk 
op onze aarde sticht. 
 
3. De wereld in dit nieuwe licht 
is ons beloofde land. 
De schepping wordt als open hof 
ontvangen uit zijn hand. 
 
4. Dit lichte leven legt beslag 
op heel het wereldrond 
Weet, dat het goed is, voor altijd, 
zegt ons Gods eigen mond. 
 

5. Want aan het water van de dood 
heeft Hij een grens gesteld. 
Het lichtend eerste morgenrood 
beschijnt het groene veld. 
 
6. Het is opnieuw de derde dag 
dat alles vruchten draagt. 
Het leven richt zich stralend op 
de goede schepping daagt! 
 
7. De Bruidegom gaat voor ons uit 
en wij houden de wacht. 
Een feest bereidt Hij voor zijn bruid: 
het grote paasmaal wacht! 

 
Overdenking 
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Zingen: Lied: 636 ‘Liefde is licht, opnieuw geboren’  
(cantorij: 1, allen: 2 en 3) 

 
 
2 Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
komt door gesloten deuren heen, 
biedt aan de woede beide wangen, 
breekt harten harder dan een steen. 
Liefde kan legers overwinnen, 
springt hoger dan de hoogste muur, 
blust, door de vijand te beminnen, 
haarden van hoog oplaaiend vuur. 
 

3 Liefde is licht, uit Hem geboren 
die zelf de bron van liefde is; 
Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
Pasen schrijft zijn geschiedenis. 
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
weg boze dromen – wees gerust! 
Boven mij gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. 
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DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbeden, afgewisseld met: 

 
Stil gebed en gezongen Onze Vader (allen):  
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Mededelingen en toelichting collecte 
 

1. Kerk in Actie Werelddiaconaat Colombia 
2. Diaconie  

U kunt uw gift geven in de collecteschalen, of 
overmaken op het bankrekeningnummer NL89 
RABO 0375 8665 66 van de diaconie onder 
vermelding van het collectedoel, of u kunt de Givt 
app of de QR code gebruiken. Hartelijk dank. 
 

Wij gaan staan 
 
Zingen: ‘Nu is het licht ontboden’ uit: Jij, mijn adem (melodie Lied 623) 
(cantorij: 1, allen: 2 en 3) 
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2. Nog kan het duister duren, 
het licht blijft toegezegd! 
Want in de zwaarste uren 
is onze nacht weerlegd:  
is Christus niet de vlam 
die door het duister kwam, 
ons aangestoken heeft 
met vuur dat eeuwig leeft?  

 

  3. Nooit zal die vlam nog doven 
dank zij die ene mens 
die alle nacht te boven 
geloofd heeft, onbegrensd. 
Hij is het eerste licht,  
dat ons de dag bericht, 
de zon die schijnen gaat, 
de glans van Gods gelaat! 

 
Zegen, besloten met:  
 
  
 
Pianospel  
 
- We gaan zitten tot na het pianospel  – 
 
Na de dienst is iedereen welkom voor thee of koffie en limonade.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


