
Dorpskerk Zuidhorn 
 
Orde van dienst zondag 23 november 2025 
 
Gedachtenisdienst 
 
Einde en nieuw begin 
 
Voorganger: Jan Koops 

m.m.v. de cantorij o.l.v. Marjan de Haas 
Piano: Tjeerd Frans Smits 
 
Pianospel 
 
DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 

Welkom 
- We gaan staan - 

 
Intochtslied 601: 1 en 2  
 
De bemoediging 
Voorganger:   Onze Hulp is… 
Allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger:  Die trouw is… 
 

- We gaan zitten – 
 
Moment van stilte  
 
Drempelgebed 
 
Lied Lied 304 uit de bundel DV van Reinier Kleijer 
Op deze zondag 'eeuwigheid'   
Melodie: Lied 326 LB     1: cantorij, 2, 3: allen  
 
1. Op deze ‘zondag eeuwigheid'  
 raken zij ons voor wie de tijd  
 voorgoed voltooid verleden is,  
 en die door ons worden gemist. 
 
2. Die zijn gekend van mens tot mens  
 zijn nu voorbij de laatste grens. 
 Wij bidden U, die eeuwig bent,  
 dat U hun naam voor altijd kent. 



 

3. Voor ieder mens van wie de naam  
 bij ons verloren dreigt te gaan,  
 bidden wij: houd hun naam in stand,  
 want die staan immers in Uw hand! 
 
Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld 
 afgewisseld met het zingen van lied 301-a 
 
Glorialied 281: 1, 2, 5, 9 en 10  - 1 en 5: cantorij  2,9,10: allen 
 
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

De groet 
Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Wij geven Gods verhalen door.  
En wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld 

 
- Kinderen gaan naar de nevendienst - 

 
Toelichting op het thema van de dienst 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing Genesis 50: 19 - 26 (Bijbel in gewone taal) 
 
Zingen 119-a: 1, 3 en 4  1: cantorij, 3 en 4: allen 
 
Lezing Hebreeën 11: 17 - 20 (Bijbel in gewone taal) 
 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar:  
Het is voor allemaal 



 

Zingen 296 (1e 3 regels) 3 x   1e keer cantorij, 2e en 3e keer: allen 
 
Overdenking 
 
DE GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 
 
Trijntje Oosterhuis zingt ‘De gestorvene’ van Ida Gerhardt 
 
Inleidende woorden 
 
Zingen Tussentijds 81 – op de meldoie van LB 600 
             1: cantorij, 2,3 en 4: allen 
 
1. Geef, o Heer, dat onze namen 

in uw licht te lezen zijn, 
zoals lijnen in de ramen 
door het zonlicht zichtbaar zijn. 

 
2. Als de dag dreigt weg te dromen, 

als de nacht zich binnendringt  
en niet aan het licht doet komen 
dat Gij ons bestaan omringt, 

 
3. schrijf dan onze namen over 

met uw stift van louter licht, 
laat de letters – ach, hoe pover - 
lijnen zijn van uw gezicht! 

 
4. Straal vandaag door alle ramen 

met uw zomerzonneschijn; 
Heer, dan zullen onze namen 
in uw licht te lezen zijn. 

 
De namen van de overledenen van het voorbije jaar worden genoemd,  
voor elk van hen wordt een kaars ontstoken 
 
Vooraf zingen twee keer lied 598 (Ned.): Als alles duister is 
 
Jacky (Jannie Allerdina Gerda) Venhuizen 
overleden 20-12-2024            86 jaar 
 
Aaltje (Aaltje Engeltje Grietje) Hoving-Waarsing                 
overleden 5-2-2025                79 jaar 
 
 



 

Jan Tempel,                                                                         
overleden 17-2-2025               96 jaar 
 
Hendrik Jan Berends,                                                          
overleden 8-3-2025                 85 jaar 
 
Femmy (Femmigje) Feenstra-Koning                                 
overleden 26-6-2025               97 jaar 
 
Zingen twee keer lied 598 (Ned.) 
 
Voorafgaand aan algemene herdenking:  
gedicht van Michiel de Zeeuw: Als jouw naam klinkt 
  
Als jouw naam klinkt 
zie ik even 
hoe je liep en wat je zei 
wat er altijd is gebleven 
van jouw leven diep in mij. 
 
Als jouw naam klinkt 
stroomt er water 
uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later, 
tijd die in het water viel. 
 
Nu jouw naam klinkt 
komt tot leven 
hoe jij mij hebt meegemaakt, 
mee geschapen, weggegeven, 
mijn bestaan hebt aangeraakt. 
 
Nu jouw naam klinkt 
wacht ik onder 
onze levens eens een hand 
ook al voelt nu alles zonder 
God brengt ons weer in verband.  
 
Er is gelegenheid voor ieder van ons om een kaarsje aan te steken voor hen 
die wij willen gedenken. 
 
Afsluitende woorden en aansteken kaars 
 
  



 

Lied 305 uit de bundel DV van Reinier Kleijer melodie LB 439 (allen) 
 
1. De namen die wij fluist’ren, 
 ze zijn bij ons vandaan 
 gegleden door het duister, 
 in Gods licht opgegaan. 
 Wat hen ook van ons scheidt 
 (méér dan wij willen weten), 
 ze worden niet vergeten, 
 niet in der eeuwigheid. 

 
2. Namen die wij herinn’ren, 
 die ingebeiteld staan 
 in ons hart, diep van binnen, 
 voor altijd met ons gaan. 
 God zelf ziet naar ze om, 
 voor Hem blijven ze tellen. 
 Hij blijft hun namen spellen 
 als onze stem verstomt. 

 
 
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Voorbeden afgewisseld met lied 368-j: 
 Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk! 
 
Stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen en toelichting collecte 
 

- Kinderen komen terug en wij gaan staan – 
 

Uittochtslied 416  1: cantorij, 2,3 en 4: allen 
 
Zegen, met gezongen Amen 
 
Collectedoelen: 
1e PKN pastoraat Nederland  2e Kerkrentmeesters 
 
U kunt uw gift na afloop van de dienst geven in de 
collecteschalen, of overmaken op het bankrekeningnummer 
NL89 RABO 0375 8665 66 van de diaconie onder vermelding 
van het collectedoel, of u kunt de Givt app of de QR-code 
gebruiken 
 

Bedankt voor uw gift 
 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst bent u welkom voor koffie, thee of limonade in Klein Hanckema 


