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Over de dood heen 
 

Jouw stem klinkt niet meer 
in ons midden. 

Toch spreek je nog in 
mijn hart 

 
Jouw ogen zijn nu gesloten. 

Toch zie ik je soms 
nog voor mij. 

 
Jouw handen zijn stilgevallen. 

Toch voel ik dat je me nog 
steunt. 

 
Je naam zal steeds minder 

genoemd worden, 
maar ik zal je bij je naam 

blijven noemen. 
 

Ik vraag dat ze je niet 
doodzwijgen, 

jouw naam niet vermijden.  
 

Wie ik zo liefhad, 
blijft leven over 
de dood heen.  

 
Marinus van den Berg  
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DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING  

Pianospel 

Welkom en mededelingen 
- We gaan staan - 

 
Intochtslied: 1005:1, 2, 4 en 5 ‘Zoekend naar licht’ (cantorij: 1 allen: 
2, cantorij: 4, allen: 5)  

 

 
 

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein 
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3 Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Refrein 
 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 

Refrein 
 
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Refrein 

 
 

De bemoediging  
Voorganger:   Onze Hulp is… 
Allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger:  Die trouw is… 
 

- We gaan zitten – 
Moment van stilte  

 
Drempelgebed  
 

Zingen: 281:1-3 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ (cantorij 1, allen: 2 en 
3) 

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 
2 Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

 
3 Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

 
Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld 
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Glorialied: 281: 6, 7, 9 en 10 (cantorij: 6, allen: 7, 9 en 10) 

 
6 De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 
 
7 Gij hebt uw woord gestand gedaan: 

wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen. Halleluja! 
 

9 Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 
 
10 Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

 
De groet 

Voorganger:  De Heer zij met u 
Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 

 
 
 

 
 
 

 
2. Wij geven Gods verhalen door.  
En wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld 

 
- Kinderen gaan naar de nevendienst - 

 
 
 

 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar:  
Het is voor allemaal 
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DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN  

 
Gebed van de zondag 
 
Lezen: Marcus 14:3-9 
 
Zingen: 789 ‘Delf mijn gezicht op’ 

(cantorij) 
 
1 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 
Ik heb gezichten, meer dan twee, 
ogen die tasten in den blinde, 
harten aan angst voor angst ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
maak mij mooi, maak mij mooi. 

 
 

2 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 
en zal zichzelf opnieuw verstaan 
en leven bloot en onomwonden, 
aan niets en niemand meer ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 

maak mij mooi, maak mij mooi. 
 
Overdenking 

 
Cantorij: ‘Blijf bij mij’, Job de Bruijn (eerste keer: cantorij, tweede 
keer: allen) 
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DE GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 
 
Inleidende woorden 
 

De namen van de overledenen van het voorbije jaar worden genoemd, 

voor elk van hen wordt een kaars ontstoken: 

 
Jakob Klaas Zondervan 

 
Bregtje Reina Bakema-Homan 
 
Johanna Willemina Dirkje Bierling-Van de Kuit 
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Zingen: 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’  
 

Jannes Heemstra   
 
Christel Mariël Folkersma  
 

Sarie Sliedrecht 
 

Metje Elisabeth (Betty) Harsta-Bergsma 
 
Zingen: 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’ 
 

Ida Geertuida Muntinga  
 
Roeli Gerda Eppy  van der Geest-Jonkman 

 
Henny Algra-Boerma 
 

Tineke Vening-Schaafsma 
 
Zingen: 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’ 

 
Lea van den Dungen Gronovius   
 

Tineke Wijtsma  
 
Doeije van der Meer 

 
Zingen: 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’ 
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Er is gelegenheid voor ieder van ons om een kaarsje aan te steken voor 

hen die wij willen gedenken.  
 
Ondertussen herhalen we lied 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’ 
 
Afsluitende woorden en aansteken van de laatste kaars 
 

Zingen: ‘Heer, herinner u de namen’  
(allen: 1, cantorij: 2, allen: 3) 
(tekst Kees van der Zwaard, melodie 730) 

 
1. Heer, herinner U de namen, 
ieder die gestorven is. 
Zie ons aan zoals wij kwamen 
uit de diepte, het verlies, 
van de mensen, die wij dragen 
op de lippen, in ons hart, 

die wij missen sinds de dagen, 
dat de dood ons huis verwart. 

 
2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden 
van ons dagelijkse brood, 
hoe wij vochten, hoe wij speelden, 
ongehinderd door de dood. 
Ooit bent U met ons begonnen 
aan een ware levensreis. 

Langs de wegen van verlangen 
gaan wij biddend: breng ons thuis. 
 

3. Uit het duister van de dalen 
zoeken wij uw nieuw gebied. 
Laat ons niet in schuld verdwalen, 
niet verzanden in verdriet. 
U bent onze hoop voor ogen, 
spreek één woord: je bent bemind, 
zoals Jezus werd bewogen 

met ontferming voor een kind. 
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DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dank- en voorbeden, afgewisseld met: 368J 
 
 
Stil gebed en Onze Vader 

 
Mededelingen diaconie en inzameling van de 

gaven 
1. PKN Pastoraat 
2. Kerk(-rentmeesters) 

 
U kunt uw gift geven in de collecteschalen, of 
overmaken op het bankrekeningnummer NL89 
RABO 0375 8665 66 van de diaconie onder 

vermelding van het collectedoel, of u kunt de 
Givt app of de QR code gebruiken. Hartelijk dank! 
 

- Kinderen komen terug en wij gaan staan – 
 
 
Uittochtslied: 418:1, 2 en 4 ‘God, schenk ons de kracht’ 
 
1 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
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2 Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 
 
4 God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
Zegen, afgesloten met gezongen amen:  

 
 
 
 

- We gaan zitten tot na het pianospel – 
 

Pianospel 
 

Na afloop van de dienst bent u welkom voor thee, koffie of limonade 
 

 


