
Orde van dienst  

Hemelvaartsdag, 26 mei 2022 

PKN dienst in de Dorpskerk te Zuidhorn 
 

Opening Feest van de Geest 

‘In vuur en vlam’ 
 

Voorganger: ds. Hester Wouda 

Organist: Kees Kugel 
Blokfluit: Marjan de Haas 

Voorzanger: Catrien de Boer 

 

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 

Orgelspel: Heinrich Scheiderman (1596-1663); Gott sei gelobet und  
gebenedelet 

 

Welkom en mededelingen-                                

                                                                           We gaan staan - 
 

Intochtslied: 215: 1, 4, 5 en 7 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt 

aan’ 
1.  Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 
4.  Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 
 

5.  Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 

op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 

 

7.  Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 
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De bemoediging  
Voorganger:   Onze Hulp is in de naam van de Eeuwige  

Allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorganger:  Die trouw is en de wereld niet loslaat. 
 
 

- We gaan zitten – 
 

Moment van stilte  

 

Drempelgebed  

 
Zingen: 702 Geschenk uit de hemel (couplet 1: voorzanger, allen 

couplet 1 herhalen, couplet 2 en 3: allen) 

 

1.  Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: 
fakkel doorgegeven, 

woord om mee te leven, 

wijzer op de lange duur. 

 
2.  Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: 

talen om te spreken 

van Gods levensteken. 

Woord dat klopt en vindt gehoor. 

 
3.  Geschenk uit de hemel, mensen van vuur, 

door de Geest bewogen 

met Gods rijk voor ogen. 

Kom, vervul ons, Geest, dit uur. 
 

Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld 

 

Glorialied: ZZZ 697 ‘Gloria in excelsis’ (1e keer: voorzanger, 2e en 3e 
keer: allen) 
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DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

De groet 
Voorganger:  De Heer zij met u 

Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Gebed van de zondag 
 

Kristianne Tummers vertelt over haar werk in en rond de Dorpskerk  

 

Vlammende peulen 
 

Lezen: Daniël 7:9-10, 13-14 

 

Zingen: Lied 948 ‘Als Gij er zijt’ (couplet 1: voorzanger, allen 

couplet 1 herhalen, couplet 2 en 3: alen) 
 

1.  Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, 

niet als een vuur dat ons verbrandt 

– vuur is te heilig en te hevig – 
geef ons de schaduw van uw hand 

 

2.  om in te schuilen, dat wij leven 

al zijn wij dood, zo dood als as. 
Laat ons er zijn, een eeuwig even, 

laat ons er zijn met U die was, 

 

3.  die is, die komen zal ten laatste, 

ten eeuwigste. Kom niet te laat! 
Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 

Kom dan, wij zijn ten einde raad. 

 

Korte overdenking (1)  
 

Roosjes  

 

Lezen: Tekst Huub Oosterhuis 
 

Zingen: 681 ‘Veni sancte Spiritus’ (1e: voorzanger en voorganger, 2e 

en 3e: allen) 

 
1.  Veni Sancte Spiritus, 

tui amoris ignem accende. 
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Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 

 

Korte overdenking (2) 

 
Tranendoekjes 

 

Lezen: Lucas 24:49-53 

 
Zingen: ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’ (2x allen) 

 

Korte overdenking (3) 

 

Koortsboom 
 

Zingen: 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’ (1e keer: voorzanger en 

voorganger, 2e en 3e keer: allen) 
 

1.  Blijf met uw genade bij ons, 

Heer, onze God. 

O, blijf met uw genade bij ons, 

licht in het duister. 
 

 

Lapje in de boom hangen 

 

In stilte terug naar binnen 
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Lezen: Efeziërs 4:1-13 
 

Korte overdenking (4) 

 

Orgelspel 
 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden, afgewisseld met 844 ‘May we see Christ’s loving face’ 
 

1.  May we see Christ’s loving face. 

May we be an icon of his grace. 

 
 

Stil gebed en Onze Vader 
 

 

Mededelingen diaconie  

 

Uittochtslied: 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ (couplet 1 en 2: 

allen, couplet 3: vrouwen, couplet 4: mannen, couplet 5: allen)  
 

1.  Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 

 

2.  Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

3.  Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

4.  Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 
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5.  Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 
 

 

Zegen, besloten met: 

  
 
 
 

 

Orgelspel: Psalm 47, een korte improvisatie 

 
 
We blijven zitten tot na het orgelspel. Na de dienst vertrekken we naar de Gastkerk, waar 
koffie en thee klaarstaan en de kunstwerken van kunstenaarscollectief ‘Rinse-Koetje-Bil’ 
bekeken kunnen worden.  
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Hierheen Adem 

 

Hierheen, Adem, steek mij aan, 

stuur mij uit jouw verste verte 

golven licht.  
 

Welkom armeluisvader 

welkom opperschenker 

welkom hartenjager. 
 

Beste tranendroger 

lieve zielsbewoner 

mijn vriend mijn schaduw 

 
Even rusten 

voor tobbers en zwoegers, voor  

krampachtigen een verademing, ben je. 

 
Onmogelijk mooi licht, 

overstroom de afgrond 

van mijn hart, jou zo vertrouwd. 

 
God ben jij, zonder jou  

is alles nacht en ontij, 

wreedheid, schuld, 

 

maar jij maakt schoon. 
Verflenst mijn bloem - geef water 

zalf mijn wonden. 

 

Stijf sta ik, toegang verboden,  
ijzig. Ontdooi mij, koester mij. 

Vreemd ga ik, zoek mij. 

 

Ik zeg ja jij, doe nee. 
Vergeld mijn twijfel met vriendschap 

zeven maal duizend maal. 

 

Niets ben ik zonder jou. 
Dood wil ik naar jou toe. 

Dan zal ik lachen.     Huub Oosterhuis  
 


