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“Adem houdt op, 

warmte wordt kilte 

diepe kilte als van dood 

En lachen wordt stilte 

echo van vragen 

dat geen antwoord vindt. 

Maar een mensennaam 

kan niet vergaan, 

niet verzinken in oneindig niets. 

Jouw naam 

heeft klank en toon gezet 

in het muziekstuk van ons leven. 

We zullen zo ver van jou 

en de jouwen verdergaan 

in gemis, 

maar ook in vertrouwen dat leven leven wordt 

as er maar genoten wordt, 

gevochten en geknokt, 

geliefd en gelachen. 

 

Zo wordt jouw naam 

een witte roos aan ons hart, 

bloeiend voor altijd, 

geurig en welriekend, 

maar ook doornig stekend, 

want jij bent er niet 

als wij jou roepen; 

en ons zoeken 

zal nooit vinden worden, 

geen samen lachen 

en geen raken meer. 

Maar in de stilte 

zul jij bloeien aan ons hart 

als schitterende herinnering, 

levend, tegen alle weerwil in. 

Nee, vergeten zullen wij jou niet”. 

 

(Gerard Oostveen – Een witte roos) 
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Hartelijk welkom in deze gedachtenisviering. De liederen worden 

gezongen door een voorzanger. Met de tekst in deze liturgie kunt u 

het lied mee neuriën en/ of in uw hart meezingen. 

 

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 

Welkom  
 

- We gaan staan - 
 

Intochtslied: Psalm 139: 1, 4 en 14  

 

             1    Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

                   dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

                   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

                   Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

                   Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

                   ’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

             4    Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 

                   Al steeg ik op in ’t hemels licht, 

                   al daalde ik tot de doden af, 

                   Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 

                   Gij blijft mij, God, in alle dingen, 

                   altijd en overal omringen. 

 

           14    Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

                   toch open voor uw aangezicht. 

                   Toets mij of niet een weg in mij 

                   mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

                   O God, houd mij geheel omgeven, 

                   en leid mij op de weg ten leven. 

 

De bemoediging  

Voorganger:   Onze Hulp is… 

Allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorganger:  Die trouw is… 

 

- We gaan zitten – 
 

Moment van stilte  

 

Drempelgebed  
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Lied: 217:1, 2 en 3 ‘De dag gaat open’ (couplet 2: instrumentaal) 

 

        1    De dag gaat open voor het woord des Heren, 

              zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

              bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

              vroeg in de morgen. 

 

        2    Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

              voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

              zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

              God onze Vader. 

 

        3    Door U geschapen om uit U te leven; 

              hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

              land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

              oorsprong en toekomst. 

 

Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld 

 

Glorialied: 217: 4 en 5 

 

         4    Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

               ons doen en laten zuiveren en dragen, 

               dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

               in onze wereld. 

 

         5    Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

               dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

               zijn Geest geleide ons en onze aarde 

               naar de voltooiing 

 

 DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

De groet 

Voorganger:  De Heer zij met u 

Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Gebed van de zondag 

 

Gedicht: ‘Een witte roos’  
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Lied: Psalm 16B ‘Behüte mich, Gott’ (1x Duits, 1x Nederlands) 

 

              1    Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. 

                    Du zeigst mir den Weg zum Leben.  

                    Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. 

 

              1    Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. 

                    U wijst mij de weg ten leven.  

                    Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 
 

 

Lezing: 1 Koningen 19: 1-13 

 

Zingen: 321 ‘Niet als een storm, als een vloed’ (3 en 6 

instrumentaal) 

 

              1    Niet als een storm, als een vloed, 

                    niet als een bijl aan de wortel 

                    komen de woorden van God, 

                    niet als een schot in het hart. 

 

              2    Maar als een glimp van de zon, 

                   een groene twijg in de winter, 

                   dorstig en hard deze grond – 

                   zo is het koninkrijk Gods. 

 

              3    Stem die de stilte niet breekt, 

                    woord als een knecht in de wereld, 

                    naam zonder klank zonder macht, 

                    vreemdeling zonder geslacht. 

 

              4    Kinderen, armen van geest, 

                    mensen gelouterd tot vrede, 

                    horen de naam in hun hart, 

                   dragen het woord in hun vlees. 

 

              5    Blinden herkennen de hand, 

                   dovemansoren verstaan Hem. 

                   Zalig de man die gelooft, 

                   zalig de vrouw aan de bron. 
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             6    Niet in het graf van voorbij, 

                   niet in een tempel van dromen, 

                   hier in ons midden is Hij, 

                   hier in de schaduw der hoop. 

 

Korte overdenking  

 

Muziek: Andante D-moll van G.F. Händel 
 

DE GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 

 

Inleidende woorden 

 

Lied: ‘De mensen van voorbij’ 

 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze hier samen 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze bij namen 

Zo vlinderen zij binnen 

in woorden en in zinnen 

en zijn wij even bij elkaar 

aan ‘t einde van het jaar 

 

De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen 

die wij zo graag herhalen 

in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet 

 

De mensen van voorbij 

zij worden niet vergeten 

De mensen van voorbij 

zijn in een ander weten 

Bij God mogen ze wonen 

daar waar geen pijn kan komen 

De mensen van voorbij 

zijn in het licht, zijn vrij 
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De namen van de overledenen van het voorbije jaar worden 

genoemd, voor elk van hen wordt een kaars ontstoken. 

 

Lied: 598 ‘Als alles duister is’  

 

               Als alles duister is, 

               ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

               vuur dat nooit meer dooft. (2x) 

 

De namen van overledenen die doorgegeven zijn door hen die niet 

bij deze dienst kunnen zijn worden genoemd. Voor elk van hen 

wordt een kaars ontstoken.  

 

Er is gelegenheid voor ieder van ons om bij één van de  

tafels in het gangpad of in het liturgisch centrum een kaarsje aan te 

steken voor hen die wij willen gedenken.  

 

In de banken begint degene die vooraan zit, eerst de Zuidkant, dan 

de Noordkant. Graag wachten tot degene voor u weet zit. Als laatste 

steken de mensen die bij het orgel staan en op de kraak zitten een 

kaarsje aan. 

 

Afsluitende woorden en aansteken van de laatste kaars 

 

Lied: 598 ‘Als alles duister is’  

 

               Als alles duister is, 

               ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

               vuur dat nooit meer dooft. (2x) 

     

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden, afgewisseld met: 

 

Lied 367K   ‘Hoor ons bidden, God, en luister’ 

 

                  Hoor ons bidden, God, en luister, 

                  wees nabij in licht en duister. 

 

Stil gebed en Onze Vader 
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Mededelingen  
 

- wij gaan staan – 

 
 

Slotlied: 657:1, 2 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’ (couplet 2 instrumentaal) 

 

            1    Zolang wij ademhalen 

                  schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

            2    Al is mijn stem gebroken, 

                  mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

            4    Ons lied wordt steeds gedragen 

                  door vleugels van de hoop. 

                  Het stijgt de angst te boven 

                  om leven dat verloopt. 

                  Het zingt van vergezichten, 

                  het ademt van uw Geest. 

                  In ons gezang mag lichten 

                  het komend bruiloftsfeest. 

 

 

Uitzending en zegen: 

 

Voorganger:  laten we van hier gaan, 

met de belofte dat God met ons meegaat: 
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Lied ‘God zal met je meegaan’  

(tekst: Sytze de Vries, muziek: Job de Bruijn): 

 

God zal met je meegaan 

als een licht in je ogen en lamp voor je voet, 

God zal met je meegaan 

als hand op je hoofd en arm om je schouder, 

God zal met je meegaan 

als baken bij ontij en verte die wenkt, 

God zal met je meegaan 

als groet op je lippen en hoop in je hart 

God zal met je meegaan 

als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. 

God zal met je meegaan. 

 

Voorganger:    Zo zegene God ons met zijn liefde, 

met de genade van Jezus Christus  

en met de gemeenschap van de Heilige Geest. 

Amen 

 

Instructies over het verlaten van de kerk 

 

Inzameling van de gaven in de schalen bij beide uitgangen  
 
 
 
 

 
 

 


