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Abraham en de belofte - Renata Fuciková, 1996 

 
 
 

Voorganger: ds. Hester Wouda 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Yke Luinenburg 

Pianist: Tjeerd Frans Smits  
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DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Pianospel 
 
Welkom door de ouderling van dienst 

- We gaan staan – 
 

Zingen: 362 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’ (1: allen, 2 cantorij, 3 allen) 

 
 
2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
3 Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 



3 
 

Bemoediging 
Voorganger:   Onze Hulp is… 
Allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger:  Die trouw is… 

- We gaan zitten – 
 
Moment van stilte  
 
Drempelgebed 
Zingen: 296 Die de morgen ontbood     
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Kyriegebed om ontferming vanwege de nood in de wereld 
 
Glorialied zingen: 66B ‘Jubel aarde, prijs God luid’ (1: cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 
en 5: allen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Zegen God en zing hem groot. 
U redt ons uit angst en nood. 
U belaagt ons, zuivert, proeft 
en leidt uit naar overvloed. 
 
4 Mijn belofte in mijn pijn, 
komt u toe: ik offer mij. 
Ik riep u en u was daar, 
hier ben ik, maak mijn woord waar 
 
5 en verhaal van wat u doet, 
open, met oprecht gemoed. 
U hebt mijn gebed verhoord. 
Loof Gods trouw, hij houdt zijn woord. 
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DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
De groet 
Voorganger:  De Heer zij met u 
Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gesprek met de kinderen 
 

Zingen/ luisteren: ‘Kom op, ga je mee’
Stap voor stap voor stap voor stap  
voor stap voor stap voor stap!       
Kom op, ga je mee, kom op, ga je 
mee, blijf niet langer staan. 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je 
mee achter Jezus aan. 
 
Want Jezus zegt: 'Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven'. 
Hij gaat ons voor, dus geef gehoor, 
Hij heeft zijn woord gegeven. 
Refrein 

Wat Jezus doet is altijd goed, 
Hij is de goede Herder 
voor jou en mij, dus kom erbij, 
zijn woord helpt ons steeds verder! 
Refrein 
 
Want Jezus daagt ons uit en vraagt 
om met Hem op te trekken. 
Dus kom op, gauw en volg Hem nou, 
we gaan zijn woord ontdekken. 
Stap voor stap voor stap voor stap  
voor stap voor stap voor stap!    

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 
Gebed van de zondag 
 
Lezen: Genesis 12:1-4 
 
Zingen: 802 ‘Door de wereld gaat een woord’  (1: cantorij, 4-6: allen) 
 
1 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
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5 Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
Refrein 
 
6 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Refrein 
 
Lezing: Hebreeën 11: 8-16  
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Zingen: ‘Als ik jou bij name roep, ga je dan met me mee?’ (1: cantorij, 2, 3 en 5: allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Als ik jou bij name roep, 
laat jij jezelf dan los? 
Heb je vriend en vijand lief, 
hoeveel je dat ook kost? 
Hoe je wegen zullen zijn, 
in de storm, bij zonneschijn, 
zal mijn trouw verankerd zijn 
In jou en jij in mij? 
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5   Als U mij bij name roept, 
om mijn vertrouwen vraagt, 
zal ik volgen in uw spoor, 
door liefde uitgedaagd. 
Ja, met liefde zal ik gaan 
waar U zelf bent voorgedaan, 
tot ik voluit zal bestaan 
in U en U in mij. 
  
Overdenking 
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Zingen: Wees de gids van mijn hart, nr 23 Job de Bruijn (1x cantorij, 2e en 3e 
keer allen) 

 
 
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader: 369b (door de cantorij) 
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Mededelingen en toelichting collecte 
 

1. Kerkrentmeesters/Kerk 
2. Diaconie  

U kunt uw gift geven in de collecteschalen, of 
overmaken op het bankrekeningnummer NL89 RABO 
0375 8665 66 van de diaconie onder vermelding van 
het collectedoel, of u kunt de Givt app of de QR code 
gebruiken. Hartelijk dank. 
 

Wij gaan staan 
Zingen: Slotlied:Ga maar gerust LlvO II-15 (allen)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom.  
 
3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
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Zegen, besloten met gezongen amen 
 
Pianospel  
 
Na de dienst is iedereen welkom voor thee of koffie en limonade.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


